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Er staat geschreven, ‘ik maak alle dingen nieuw!’
Maar de akkoorden zijn een waslijn van verdriet,

Messcherpe vlagen knakken het geloof
Van hem die weg wil vluchten uit dit wreed begin.
De ijzelregen geselt bloei tot glazig moes,

Een hondsvot schudt zijn pels kurkdroog in het geweld.

VVerzamelde gedichten van Jan Wolkers (2008)

SPREKERS:
Akke Veerman
Ariane Bazan
Chris Camp
Joeri Calsius
Jos de Kroon
Lut De RijdtLut De Rijdt

MODERATOR:
Dirk De Wachter

Accreditering voor 
artsen is aangevraagd.

VRIJDAG 17 JUNI 2022
van 9u tot 17u30

Cultuurcentrum Evergem
Weststraat 31, 9940 Evergem

Inschrijving en info:

www.pcgs.be

Inschrijvingsgeld: €95
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PROGRAMMA

9u00:      Onthaal
9u45:      Verwelkoming door 
                Dirk De Wachter
10u00:   Jos de Kroon
               “Het trauma van het reële”
10u40:   Akke Veerman
                              “Dat wist ik helemaal niet”
11u20:   Koffie
11u50:   Joeri Calsius
               “Psychodynamisch denken en 
                lichaamsgericht werken bij 
                trauma. Een onmogelijk
                huwelijk of een verrijkend 
                                nieuw samengesteld
                gezin?”
12u30:   Lunch

13u30:   Ariane Bazan
               “Het trauma en de manke
                menselijke conditie: er is 
                niets veranderd sinds 
                Oedipus.”
14u15:   Chris Camp
                              “ De key-concepts van 
                 trauma verwerking via 
                 Somatic experiencing.”
15u00:    Koffie
15u30:    Lut De Rijdt
                “Een trauma is ongemak.”
16u15:    Panelgesprek
17u00:17u00:    Slotwoord door
                 Dirk De Wachter
17u15:    Feestelijke receptie


